
‘Nieuws’ ontvang je ongeveer 4 keer per jaar om je op de hoogte te houden van de laatste 
ontwikkelingen die spelen, zodat je met ons mee kunt leven, danken en bidden. De brief mag 
zonder toestemming doorgestuurd worden aan anderen. 

Via de website www.2followus.com kun je jezelf aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief. Neem 
bij vragen of opmerkingen gerust even contact op!🇳🇱 ’24-1

Nieuws mei 2024 
volgnummer 44

Dit ruikt als, voelt als, proeft als … 
We staan op het vliegveld in 
Phnom Penh en - wow - wat is 
het goed om daar weer als gezin 
te zijn! Het is februari 2024 en we 
hebben een mooi programma 
voor de boeg. Vrienden 
ontmoeten, Shalom Valley zien, 
getuigen, delen, genieten, 
bemoedigen, reflecteren. Het voelt 
zo vertrouwd allemaal… 
 
We vinden het leuk in deze brief weer een 
stukje uit ons leven met jullie te delen. Wat 
kijken we met veel dankbaarheid terug op 
afgelopen periode! 

Sinds onze terugkeer naar Nederland - 4 
jaar geleden alweer - hadden we het 
verlangen om als gezin een keer terug 
naar Cambodja te gaan. Dat was ons ook 
aangeraden omdat het helpt in de 
transitie terug naar je thuisland. ‘Grappig’ 

feit: vaak is de terugkeer naar je thuisland 
veel ingewikkelder dan het er weggaan. 
Goed dus om daar rekening mee te 
houden. En zo stond deze reis op onze 
gebedslijst. Lange tijd konden we er geen 
invulling aan geven, maar afgelopen 
februari was het zover! #dankUHeer! 

‘DIT VOELT ZO ALS THUISKOMEN..’ 

… zeiden we direct tegen elkaar toen we 
het vliegveld uitliepen. De zwoele warmte, 
de geuren, het straatbeeld, de mensen. 
Bijzonder hoe geuren, de warmte, het 
straatbeeld iets doen met je 
herinneringen, onder andere aan de taal. 
Joy zei: “Het lijkt of er in m’n hoofd een 
box zit met een klepje dat openvliegt. Alle 
woorden komen zo weer naar boven.”  

Naast alle belevenissen hielp deze reis 
ons ook te ervaren dat ons huis in 
Nederland ook echt een “thuis” is 
geworden. Dat kostte tijd. Het is bijzonder 

twee plekken te hebben die zo vertrouwd 
en ergens ‘thuis’ zijn, en toch ook nooit 
helemaal. Ergens een mooi beeld van de 
geestelijke realiteit voor elk van ons. We 
leven hier als ‘bijwoners’. Overal een 
beetje thuis, altijd onderweg, maar ons 
échte thuis is ergens anders. Bij Jezus 
zelf. En soms moet je even ‘weg’ zijn om 
dat weer helder te zien en ervaren. Paulus 
zei dat bij Jezus zijn het allerbeste is 
(amen, Paulus!), maar God gaf hem nog 
een taak hier (Fil. 1). Zo weten ook wij ons 
nu hier geroepen en willen we ons graag 
inzetten voor voor Gods Koninkrijk. 

Over ‘thuis’ gesproken: wij merken dat 
‘thuis-zijn’ in plekken zit (wat is jouw 
favoriete chill-plek?), maar nog veel meer 
in mensen (bij wie voel jij je thuis?). Toen 
we aankwamen in Phnom Penh sloten we 
aan bij het lokale team. En ze deden wat 
ze altijd doen - ons direct opnemen in de 
Alongsiders-familie: “Welkom!” 
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Zij middenin een teamdag, wij moe van 
het reizen. Maar de teamdag stopte 
even en onze moeheid verdween even. 
We genoten samen van de ontmoeting. 
Een bak koffie, voor iedereen een 
Hollandse stroopwafel, en dan verhalen 
uitwisselen. Delen, ontmoeten, en 
voelen dat het leven met elkaar goed is. 
Zou dat een stukje zijn van wat Jezus 
bedoelde in Johannes 10 met dat Hij 
leven wil geven in alle volheid? 

HET GAAT NIET OM ONS 

Er is een gevaar dat je als ‘zendeling’ 
(en wie is dat niet..?) een werk opbouwt 
waarin jij een essentieel onderdeel bent. 
Zo essentieel dat het werk zonder jou 
stopt of in elkaar stort… 

Vanaf het begin hebben we geprobeerd 
daar alert op te zijn. Ons uitgangspunt 
was: “Wij komen en zullen ook eens 
weer gaan, maar de lokale mensen 
blijven”. En dus hebben we geprobeerd 
hen toe te rusten, hen naar voren te 
schuiven: “We’re outsiders, helping 
insiders to become Alongsiders”. Nog 
zo’n mooie spreuk die ons hielp en helpt 
om de juiste focus te houden. 

We zagen daar iets van terug toen onze 
reis al snel van Phnom Penh naar 
vrienden in Kep ging. Weer die 
gastvrijheid, dat warme welkom. Zo ook 
op Shalom Valley. Aan nieuwe 
teamleden werden we geïntroduceerd 
als ‘familie’. Een lach en een traan - en 
die herkenning die door de grenzen van 

cultuur en taal heengaat: wij houden van 
elkaar en we trekken samen op, ook al 
is het op afstand. Het is zo mooi te zien 
hoe Shalom Valley steeds ‘volwassener’ 
wordt. Het terrein dat verder ontwikkelt 
natuurlijk, de planten en bomen, maar 
vooral ook het team en de processen. 
Inmiddels is deze prachtige plek voor 
10.000-den tot zegen geweest en elke 
week weer zijn er kampen. Het maakt 
ons enorm dankbaar dat Shalom Valley 
zonder ons gewoon verder draait. 
Geweldig draait zelfs. #dankUHeer! 

Nog iets dat ons bemoedigde. Sinds we 
naar Nederland zijn teruggekeerd zijn er 
een aantal stafleden tot geloof gekomen 
- WOW! - en samen met hen bezochten 
we op zondag een lokale kerk. Heel 
gaaf om elkaar nu als broers en zussen 
in de Heer te mogen ontmoeten en 
samen te aanbidden en Gods Woord te 
horen. Twee van hen lieten de foto’s zien 
van toen ze op het strand zijn gedoopt 
afgelopen jaar. #dankUHeer! 

Die zondagmiddag zouden we met de 
kids uit ‘onze’ buurt gaan zwemmen bij 
Shalom Valley. Samen een ontspannen 
middag, elkaar ontmoeten, en natuurlijk 
samen eten. Een deel van het team 
kwam ook, maar één van de stafleden 
vertelde dat hij er helaas niet kon zijn. Hij 
had namelijk al een volle middag: 

bijbelstudie, gitaarles en nog meer 
bijbelstudie..! Toen we in gesprek 
raakten vertelde hij waarom. Na ons 
vertrek was het kinderwerk bij ons in de 
buurt stilgevallen. We hadden ons best 
gedaan het over te dragen, maar dat 
was niet goed gelukt. Deze jonge broer, 
die in ‘onze’ oude buurt woont, maar 
toen wij er woonden zelf de Heer nog 
niet kende, vertelde dat hij het verlangen 
heeft dat de kinderclub er weer is. Zodat 
kinderen in zijn buurt weer een plek 
hebben waar ze samen Jezus (beter) 
kunnen leren kennen en volgen. 
Niemand had hem verteld dit te doen. 
Wij wisten van niks. De Heer Zelf gaf 
hem oog en een verlangen voor al die 
kinderen in zijn buurt. Hoe gaaf! Hoe 
bijzonder! Wij stonden erbij en luisterden 
stil: Dit is God aan het werk. Het maakt 
ons benieuwd naar wat Hij allemaal nog 
meer in petto heeft. #dankUHeer! 

We sloten de dag af met een heerlijke 
maaltijd. Lokaler dan lokaal - en onze 
magen protesteerden niet - samen 
voetballen, bidden, een lied zingen. Een 
van de meiden, Joy’s vriendin, zei: “Net 
als vroeger!”. Ze heeft een open hart en 
weet al veel van Jezus. Bid dat dwars 
door haar tienertijd heen al die zaadjes 
geplant in haar hart zullen ontkiemen en 
groeien. 

Na een lange dag lagen we in ons bed 
onder een typisch Cambodjaans rieten 
dak. Zegeningen te tellen. God te 
danken. We hebben in de periode in 
Cambodja ook echt moeilijke dingen 
meegemaakt, maar wat is het een 
voorrecht om zo terug te mogen kijken. 
En over moeilijke seizoenen: is het niet 
vaak zo dat juist in die tijd de Heer ons 
vormt en dingen leert die we anders niet 
zouden leren? 
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Praktische gegevens 
 

Ons adres in Nederland:

Mart-Jan en Talitha van der Maas 
Jadeplantsoen 29 
1339 EK Almere 

Tel: +31 6 4840 5262 
@ : amvdmaas@me.com  
W : www.2followus.com 

 

Financiële ondersteuning:

Alongsiders betaalt ons geen salaris. 
Voor de financiële kant van ons werk 
zijn we afhankelijk van giften.  

Als je ons op financieel wilt 
ondersteunen kun je je gift overmaken 
naar het volgende rekeningnummer: 

Stichting Nehemia (ANBI) o.v.v: 
Project Alongsiders Nederland 

IBAN: NL66 SNSB 0931 7011 39 
BIC: SNSBNL2A

Gebeds-app 
Elke week sturen we een 
actueel en concreet gebedspunt via 
What’s App. Wil je ook graag op 
deze manier meebidden? Stuur ons 
dan even een berichtje met je naam 
en telefoonnummer.

mailto:amvdmaas@me.com
http://www.2followus.com


GENIET MEE VAN DEZE FOTO’S: 

>> Van links naar rechts, van boven 
naar onder: Samen met Amy stille tijd 
doen // Shalom Valley is prachtig // 
Lekker een kokosnoot samen // Even 
een meeting op Shalom Valley 
tussendoor // Samen eropuit naar een 
waterval // Wat een geschenk dat we de 
auto konden gebruiken van een collega 
zendeling. 

(We hebben nog een paar honderd 
foto’s… Kom gerust langs voor een bak 
koffie als je ze allemaal wilt zien;-))



ALONGSIDERS WERELDWIJD 

Vanuit Cambodja nemen we jullie even 
kort mee naar de wereldwijde beweging: 
Er zijn veel mooie ontwikkelingen waar 
we dankbaar voor zijn. Tegelijk merken 
we hoe het leiderschap binnen de 
beweging op verschillende plekken en 
op verschillende manieren ‘onder vuur’ 
ligt. 

>> Bidden jullie mee voor bescherming 
voor de leiders, hun gezinnen, de 
teams? Dat we allemaal, dwars door 
alles heen, dichtbij het hart van Jezus, 
dichtbij het hart van Vader zullen zijn? 

ALONGSIDERS NEDERLAND 

Terug naar Nederland. Sinds onze 
laatste nieuwsbrief is er best veel 
gebeurd. We nemen je mee. 

Vanaf het derde kwartaal vorig jaar 
hebben we uitbreiding in het team. 
Jonathan Wolters is ingestapt, en werkt 
4 dagen per week mee. Wat zijn we 
dankbaar met hem! We hebben veel en 
lang gebeden voor meer handen en 
meer schouders om het werk te dragen 
en, terwijl we bidden voor nog meer 
versterking, kunnen we (weer) getuigen: 
de Heer voorziet. #dankUHeer! 

>> Bidden jullie mee voor verdere 
teamuitbreiding? Vraag ons gerust om 
meer concrete info hierover! 

Als team hadden we in november ‘23 
(en eind deze maand opnieuw) een 
periode van gebed waarin we de Heer 
zochten voor richting en inzicht. 
Alongsiders is immers Zijn beweging, 
Zijn werk. 

We merkten namelijk dat jongeren echt 
wel enthousiast zijn over Alongsiders, 
maar het vaak lastig vinden om het vol 
te houden om zelf Alongsider te zijn. 
Vaak is er geen community waar ze deel 
vanuit maken, en onze cultuur ‘discipelt’ 
hen een heel andere kant op dan de 
kant van Jezus. Hoe blijf je dan staan? 
En wie helpt je daarbij? Waar in veel 

niet-westerse landen de community een 
‘gegeven’ is, is dat hier vaak niet zo. Na 
de periode van bidden, en in overleg 
met de internationale teams, hebben we 
besloten een ‘journey’ te maken die 
helpt community te bouwen en jongeren 
verder helpt uit te stappen in 
discipelschap: “The 180”. 

“The 180” omdat het materiaal voor 180 
dagen (een half jaar) is. “The 180” 
omdat de thema’s die langskomen om 
een 180-graden draai vragen: een 
bekering, een omkering. Thema’s als 
‘van eenzaamheid naar community’, of 
‘van vruchteloosheid naar vrucht 
dragen’. Thema’s die je tegenkomt in 
het onderwijs en leven van Jezus. We 
nemen jongeren hierin mee en dagen 
hen uit samen de diepte in te gaan. We 
helpen ze concreet uitstappen. In 
tweetallen op te lopen. Er draait op dit 
moment een pilot in Almere en in 
Emmeloord, en wat een mooie 
getuigenissen ontvangen we tot nu toe! 
Na de zomer willen we op 5 nieuwe 
plekken starten en zo de pilot uitbreiden. 
Denk je nu: ‘Dit zou iets voor mijn 
jongeren zijn!’, neem dan contact op. 
We zouden het tof vinden als “The 180” 
ook voor jou/jullie tot zegen mag zijn. 

>> Bidden jullie mee voor een rijke 
zegen op “The 180” en voor de tijd van 
gebed eind deze maand? Dat we alert 
zullen zijn op Zijn aanwijzingen? 

Begin 2025 gaan we weer met een 
groep jongeren naar Cambodja voor 
een vision trip! Het is gaaf te zien hoe 
de Heer een nieuwe groep jongeren bij 
elkaar brengt en we zijn benieuwd wat 
Hij door deze groep heen gaat doen. 
#dankUHeer! 

>> Bidden jullie mee voor de 
voorbereidingen als groep op deze reis? 

Tijdens de Opwekking-conferentie met 
het thema ‘Dichterbij’ mocht Mart-Jan 
iets delen over discipelschap. 
“Discipelschap dichterbij het hart”. Een 
waardevolle tijd waaruit mooie 
gesprekken ontstonden. Ook tijdens het 
jongerenprogramma was er ruimte om 

te delen over mentale gezondheid onder 
jongeren. Kwetsbaar & dichtbij met het 
verlangen te helpen en richting te geven. 
We bidden dat de Heer het verder 
uitwerkt. #dankUHeer! 

ALONGSIDERS EN DE KERK 

We zijn dankbaar voor kansen om door 
te geven, te inspireren en gemeenten op 
te bouwen. Om woord en muziek te 
kunnen combineren tijdens een 
spreekbeurt. Om elkaar aan te vullen en 
samen onze gaven voor Hem te 
gebruiken. We ervaren een open deur, 
en het is tof te merken dat de Heer 
mensen aanraakt. Terwijl we merken dat 
we zelf nog volop aan het leren zijn, 
willen we beschikbaar blijven: “Heer, hier 
zijn we, gebruik ons maar..” 

We zijn ook dankbaar voor de kleine 
gemeente (Silo - de Ontmoeting) in 
Hilversum waar we deel van mogen zijn. 
Wat is het goed om onderdeel van een 
community te zijn waar liefde woont, we 
samen op mogen trekken en waar de 
Heer Jezus centraal staat. #dankUHeer! 

Jullie hebben het natuurlijk allang door: 
we schrijven jullie met een #dankbaar 
hart. Dankbaar voor de reis, voor 
Alongsiders, voor het team, voor kansen 
om te ‘zijn’ en te delen. Dankbaar voor 
elkaar. Dankbaar voor de dingen die we 
mogen leren. We zijn ook enorm 
dankbaar voor jullie. Voor jullie gebeden 
en bemoedigingen. Voor jullie 
ondersteuning. Voor de contacten en 
relaties. Zegen gewenst, daar waar jullie 
zijn! 

Met een warme groet, 
Mart-Jan & Talitha, Joy, Micha en Amy. 

Benieuwd naar de toespraak op 
Opwekking? Klik > hier < (zondag, 17:45 
uur) 

Benieuwd naar de 180? Stuur ons een 
e-mail via > deze < link. 

Wil je ons uitnodigen om te delen over 
ons werk, discipelschap of een 
spreekbeurt? We > horen < het graag.

https://digitalepinksterconferentie.nl/programma/?tentTab=seminar-tent
mailto:info@alongsidersnederland.org?subject=Meer%20info%20over%20The%20180%20graag;-)
mailto:amvdmaas@me.com


>> Samen onderweg // Amerikaanse 
vrienden ontmoeten // ‘Ons’ oude huis 
en buren // Sak, onze househelper // Wij 
houden van elkaar // Deze stoere kerel - 
Micha // Met Pon & Srey An op Shalom 
Valley // Genieten van ontmoeting // 
Straatbeeld Phnom Penh // In de tuk-
tuk // Eten met de kids uit de buurt // 

Dagje uit naar een eiland in de buurt // 
Het Shalom Valley team // Een van onze 
favoriete plekjes.
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